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Çilek nedir öğretmenim? 


Bir öğretmen, ilginç bir hatırasını şöyle 
anlatır. 

Diyarbakır'ın bir dağ köyünde Matematik 
dersinde; 

— Bir kasada şu kadar çilek varsa, 10 
kasada kaç çilek vardır? Diye öğrencilerine bir 
soru sorar. 

Öğrenciler: 

— Öğretmenim çilek nedir? derler. 

Öğretmen: 

- İşte çocuklar çilek. 

— Biz hiç çilek yemedik, neye benzer? 
derler. 

Bunun üzerine öğretmen pes etmez, oturup 
Bursa'daki tarım firmalarına toprak numunesi 
gönderir ve sorar: 

— Bu toprakta çilek yetişir mi ? 

Bursa'daki firmalardan cevap gelir. 

— Evet Diyarbakır şartlarında çilek yetişir. 

Mektubun yanında çilek fideleri 
ve yetiştirme şeklini anlatan bir tarif 
yollarlar. Öğretmen öğrencilere okur nasıl 
yetiştirileceğini, çıkarır bahçeye ve der ki: 

— Bu sene size matematikten sınav yok. 

Öğrenciler: 

— E nasıl not alacağız öğretmenim? 

Hepsine bahçeyi kazdırıp, çilekleri diktirip, 
can sularını verdikten sonra her birine dörder 
çilek fidesi verip: 

— Şimdi gideceksiniz evinize anne babanıza 
ben size nasıl öğrettiysem sizde onlara öyle 
öğreteceksiniz. 

Çocuklar gider evlerine hepsi anlatırlar ve 
çilekleri dikerler ve öğretmen der ki: 

-Çilek mevsimi gelince, getireceksiniz 
tabakta on tane çileğe bir not alacaksınız. 


bebis 


Çocuklar tabaklarla getirirler çilekleri. Sayar 
öğretmen... Eksik olanlara da tam not verir ve 
sonra der ki; 

— Çocuklar nasılmış tadı? 

Öğrenciler: 

- Hocam ucunda not vardı diye yiyemedik. 

— Hadi bakalım yiyin, der öğretmen. 

Çocuklar ağızlarını burunlarına bulaştıra 
bulaştıra yerler çilekleri. Aradan iki yıl geçtikten 
sonra çilek girmemiş o köyün halkı şimdilerde 
Diyarbakır'ın pazarında çilek satmaktadır. 

Öğretmen, bulunduğu yere birşeyler 
katandır. İlk ve orta okuldayken haftada 
4 saat 5 saat matematik işledik oysa bir 
Barbaros Hayrettin Paşa'yı dinlemeyi, büyük 
komutan Alparslan'ın Malazgirt'te yazdığı 
destanı hayal etmeyi sevdik. Dağları, denizleri 
coğrafyayı sevdik... Edebiyatı sevdik, yazılan 
şiirleri okumayı; onları kendi dünyamızda 
yaşamayı sevdik. Şu an belki elimizde o 
günlerden kalma pek bir matematik bilgimiz 
yok, lisede öğrendiğimiz karekök, logaritma, 
fonksiyonlar... Hiçbiri net olarak aklımızda 
değil ama Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan 
Selim'in, Yıldırım Bayezid'in kahramanlıkları, 
Ahmet Haşim'in dizeleri hala aklımızda... 

İnsan eğitilmeye ve eğitime gerçekten 
muhtaç. Bizlerin temel amacı o insanlara 
gerçekten bir şeyler katmak olmalıdır. 
İnsanlara ezberlenmiş cümleler kurmak yerine 
kendi cümlelerini kurma fırsatını ve özgüvenini 
sağlamalıyız...” 
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Gelecek sayıda sizleri bekliyorum... 


GRUP BAŞKANI: H. FERRUH IŞIK 


Reklam/Satış Pazarlama 


Reklam Koordinatörü 


Emir Ömer Öcal 
emir.ocal&img.com.tr 
0212 604 5118 


Mustafa Koçabaş Hikaye ....... 56-59 


Çocuk Bahçesi 


Hayvanlarla Sohbet 


Gönül Bahçesi 


Hanımlar .. 
Bilim Dünyası 
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EVET GİDECEKSİN. ein k 
GİT >. HAYATIN HİM... ANNECİĞİM Bİ 


ZORLUĞUNU YORGAN VE BATTANİYE 
BİRAZ ANLA.. VEREBİLİRMİSİN? 


BABA BU YAZ TATİLİNDE 
OKULUN İZCİLİK 
KAMPINA GİDECEK 
MİYİM? 


VAHH YAVRUM 
KAMPTA YORGAN VE NEDEN ÜŞÜDÜN MÜ? 
BATTANİYEYE GEREK 
YOK SİZİN UYKU 
TULUMLARINIZ 
OLACAK. 


YOK 
ANNECİĞİM. 
KENDİM İÇİN 
DEĞİL. 
BEN BUNLARI 
KAMP DEĞİL İÇİN 
ŞİMDİ İSTİYORUM. 


BİRDEN NEREDEN 
pere Şe atsiç SMMM 


SEVGİSİ? 


KIŞ UYKUSUNA 
YATAN AYI YILAN, N Mi 
KURBAĞA SONRA BÖCEK BENİ KAMPA GÖNDERECEKSİNİZ 


VE g0 eren YA ŞİMDİDEN ORMANDAKİLERLE 
SEY, ARAYI İYİ TUTMAK LAZIM. 
HİHİHİİ.. 


Serhan Kansu'dan 
“Sırtımdaki Okyanus” 


Serhan Kansu, Elma Yayınevi'nden 
çıkan “Sırtımdaki Okyanus” 

adlı eserini, terk edilen küçük 

bir kaplumbağanın gerçek 
hikâyesinden esinlenerek kaleme 
aldı. “Sırtımdaki Okyanus” 
çocukların yanında özellikle 
büyüklerin de okuması gereken bir 
kitap. Eser, evcil hayvan dükkânında 
cam bir akvaryumun içerisinde 
dünyaya gelen, gerçek dünyayı hiç 
görmemiş küçük bir kaplumbağanın 
hikâyesini anlatıyor. Küçük 
kaplumbağa Gambi, yanındaki yaşlı 
kaplumbağa Rafi'ye “Özgürlük nedir 
Rafi, daha büyük bir akvaryumda 
olmak mı?” diye bir soru soruyor 

ve teker teker hayatımızdaki 
kavramlarla hesaplaşmaya başlıyor. 


Koton Kids Koleksiyonu ile bu 


sezon her temada ayrı bir stil 


Koton Kids, yeni sezona hareket, coşkuyu ve 
enerjiyi yansıtan tasarımlarla giriyor. Çocuklar 
için hazırlanan birbirinden şık tasarımlar 5 ayrı 
tema altında sunuluyor. 


Koton Kids Koleksiyonu içinde yer alan 

ve efsanevi akımlara hayat veren Rock ve 
Grunge temalı tasarımlar, bu sezonun iddialı 
parçalarını oluşturuyor, çocukların enerjisinden 
esinlenen tasarımlarda özellikle ekose desenli 
ve jean kullanılan modeller dikkat çekiyor. 


Eğlenceli emojiler TAÇ"la 
çocuk odalarında 


Son dönemin en popüler simgeleri haline 

gelen emojiler, TAÇ'ın lisanslı nevresim takımı 
koleksiyonunda çocuklar için yerini aldı. Yüzde 100 
pamuktan üretilen TAÇ'ın eğlenceli nevresim takımı, 
çocukların odalarına renk katıyor. 

Yenilikçi ürünleriyle milyonlarca evi güzelleştirirken 
çocuklar için renkli ve eğlenceli koleksiyonlar 
tasarlayan TAÇ, birbirinden ilgi çekici emojileri, TAÇ 
Lisanslı Ürün Koleksiyonu'yla nevresim takımına 
taşıyor. 


Wwww.tac.com.ir ve Linens mağazalarını ziyaret 
edebilirsiniz. 


ÇOCUKLAR TATİL BİTTİ 
ŞİMDİ İSTANBUL AKVARYUM'DA | 
“a, 


EĞLENCE ZAMANI 


öpek balıkları, palyaço balıkları ve dünya 
aralarında olduğu 17 bin kara ve deniz ca 
aryum'da seni bekliyor. 


- 


Türkiye'nin ilk kutup penguenleri, dev k nın en büyük 
kemirgeni ünvanına sahip kapibaraların nlısıyla birlikte 
lu bir gün İstanbul AkV 


geçirilecek dopdo 


TÜRKİYENİN 
İLK KUTUP PENGUENLERİ 
a DA 
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Akşam annemle babam televizyon seyrediyorlardı. Kek tarifleri defterini çıkardı, arkadaşına söz verdiği tarifi 
Annem, “Geç oldu', 'zaten yorgunum, ben yatıyorum.” bir kağıda yazdı, çantasına koydu. Bakkaldan alınacakları 


dedi. not etti, notu da çantasına koydu. 

Annem kalktı, mutfağa gitti. Çerez-meyve tabaklarını Sonra gitti, temizleme losyonuyla yüzünü yıkadı, dişlerini 
çalkaladı kaldırdı. Sabaha hazır olsun diye çaydanlığı fırçaladı. Gece cilde iyi gelen kremlerini sürdü. İçeriden 
doldurdu, demliğe çay koydu. “sen yatmaya gitmemiş miydin” diye seslenen babama 


Şekerliğe baktı, dibinde az kalmış, üstüne ekledi. Kahvaltı “şimdi gidiyorum deyip kapıları pencereleri kontrol etti, 
için buzluktan ekmek çıkardı, akşam yemeği için çözülsün holdeki lambayı yaktı. Kardeşimin odasına gitti, oğlan 
diye de eti aşağıya koydu. uyumuş, lambasını söndürdü, bilgisayarını kapattı, 
Kahvaltı masasını hazırlamak için masanın üstündekileri (gömleğini astı, yerdeki kirli çorapları toplayıp sepete attı. 
topladı. Telefonu şarja koydu, telefon defterini kapatıp O Bana geldi, 'haydi yat artık, biraz da yarın çalışırsın,” dedi. 


yerine koydu. Sonra çamaşır makinesinden ıslak Kendi odasına gitti, saati kurdu, ertesi gün giyeceklerini 
çamaşırları çıkarıp astı ve makineyi tekrar doldurdu. hazırladı. 6 maddelik acil işler listesine 3 madde daha 
Banyodaki çöp sepetini boşalttı. Islak bir havluyu kurusun ekledi. 

diye duş perdesinin borusuna astı. Kendi kendine iyi geceler diledi, hayallerinin 

Bir gömlek ütüledi, kopuk düğmesini dikti. Çiçekleri gerçekleştiğini gözünün önüne getirdi. 


suladı. Esneyerek gerindi ve yatak odasının yolunu tuttu. İşte o sırada babam televizyonu kapattı, ortaya öylece 
Çalışma masasının yanından geçerken durdu, okul gezisi bir 'ben yatıyorum” dedi ve gitti yattı. Annelerin hakkı 
için para sayıp ayırdı, eğildi, sandalyenin altına girmiş ödenmez. 

ders kitabını aldı, masanın üstüne koydu: 
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Sınırlı sayıda 


141 ve 241 ipini 
ihlas 


Armutlu İİ Tatil K Köyü 
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PAN ORA MA.” 


*Agua Park 
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62.000 m? alan üzerinde, 3 ve 5 katlı 6 blokta 
150'si 141, 300'ü 241 olmak üzere toplam 


450 daireden oluşan, bildiğiniz konut anlayışıyla tasarlanmış, 


deniz- orman manzarası,şifalı kaplıcası ile sağlık ve 


huzur dolu Armutlu Panorama, yeni sakinlerini bekliyor 


İSTANBUL SATIŞ OFİSİ ARMUTLU SATIŞ OFİSİ 


0 212 552 520010 2265311000 


parlorama(ihlasarmutlu por wwwhlasarmutlu. tdim 
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Kara ve Deniz Canlısıyla Rüya Gibi Bir Gezi: 


Tatile eğlence, macera ve keşif katmak isteyenlerin buluşma 
noktası İstanbul Akvaryum, 7'den 70'e herkes için gizemlerle 
dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Türkiye'nin ilk kutup 
penguenlerinin de aralarında olduğu 17 bin kara ve deniz 
canlısıyla birlikte geçirilecek dopdolu bir gün, bayramdan 
hemen sonra açılacak okul öncesinde de çocuklara 
motivasyon kaynağı oluyor. 


Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, 
bayramda da 7'den 70'e herkese sınırsız eğlence sunuyor. 
Karadeniz'den Pasifik'e uzanan gezi güzergahı, Türkiye'nin 
ilk kutup penguenlerinin yaşadığı güney kutup teması ve 
gerçek Amazon Yağmur Ormanı içerisinde birbirinden ilginç 
17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul 


N ANDU! K 
AV ” 


Akvaryum, ailelere ve çocuklara pirana, köpekbalığı ve tabii 
ki kutup penguenleri gibi egzotik hayvanlarla tanışma fırsatı 
da sunuyor. Ziyaretçiler, penguenlerin neşeli oyunlarına eşlik 
ederken beslenme saatlerine de tanık olabiliyor. 


İstanbul Akvaryum'un en ilgi çeken kısmı şüphesiz ki 
Türkiye'nin ilk kutup penguenlerinin evi olan Güney Kutbu 
alanı. İstanbul Akvaryum'a gelen herkes, bu alanda 
Türkiye'nin ilk Gentoo soğuk iklim penguenleri ile de tanışma 
fırsatı bulacak. İstanbul Akvaryum ile benzersiz geçecek 
bayram günlerinde 7'den 70'e herkes eğlenceyi doyasıya 
Vekeeleelg 
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ANAOKULU - İLKOKUL - ORTAOKUL - LİSE - ANADOLU LİSESİ - ANADOLU MESLEK LİSESİ - FEN LİSESİ 
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il” BARÇELİEVLER ÖZEL İHLAS FEN L BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLA LİSES i Tİ 
Eğitim Kurumları BEYLİKDÜZÜ ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ARASINIFI - BEYLİKDÜ MARMARA EVLERİ İHLAS İLKOKULU - BEYLİKDÜZÜ 


BEYLİKDÜZÜ ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS FEN LİS BEYLİKDÜZÜ ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ANADOLU LİSESİ 


Annelere özel bisiklet 


Patates soymak 

Evlerde patates, soğan, fasulye 
ayıklarken birden fazla tabak gerekiyor. 
Bu aparatta hepsi için özel bölmeler var. 
Bu elinizde iken televizyon seyredebilir 
gayet kolaylıkla işlerinizi görebilirsiniz. 


İhlas Kuzuluk Termal Otel 


Dört mevsim sağlık... Dört mevsim huzur... Dört mevsim tatil... 


ö | 
İİ TERMAL ÖTEL 


İhlas Kuzuluk Termal Otel 
Kuzuluk — Akyazı — Sakarya 
Tel:0 264 421 00 20 (3550-3551) - Faks: 0 264 4210150 


otelinfoihlaskuzuluk.com www.ihlaskuzuluk.com 


«.Ne yapa" 
geçinip 


gücü 
kçılar e kalır... 
“Bekle de yemek teyze gelsin seni on Ş... 
“Dişlerini fırçalam i 
Çok sakız çiğne 


yice pişsin... Yok 
efefel  TOksa miden 
n yatma... Fareler li kurt çıkar... 


ile Büy 
uyüyünce bıyıkların ters çıkar 


bilmeyesin, hem topun olmaya... 
Kenardan garip garip bakasın... 


ın kamerasını açık unutasın, 
karşıdan görüne... 


-Hem top oynamayı 


-Bilgisayar 
yaptığın her bir hareket 
daşlarının hepsi 


-O kadar inanılmaz bir tatil yapasın Ki; arka 
maya... 


Yalan söylüyor” diye inan 
hocalarla aranı düzeltirken, 


-Tam bütün 
başka okula kaydın yapıla... 


diyorUZ-- 


Karşısında sU 


çunu 


MAUS OLMADIĞIMI 
ANLAMASININ BİR YOLU 
OLMALI AMA NASILI? 
NASILII? 


BİZİM 
ZAMANIMIZDA 
TAŞ PLAKLAR 
VARDI! 


LOKANTAMI YOK YAA! 
BEĞENDİN ME? KENDİN | NEREDEN SENİN 
GEZİN KENDİN YE! 


OLUYORMUŞ? 


İLK BEN 
BULDUM DA 
ONDAN! 


NE ÇOK ŞEY 
ANNEE si İl. 
AĞZINI BİLİYORSUN BAKİYİM 
YIKADIN 


MI? 


NASIL BİR ÇEN 
VAR 4Bİ SENDE YAAlI? 
BÜTÜN HERKES SOHBETİNE 
HAYRAN OLUYOR!? 


Son sözleri... 
“-Yav uyandırma şu şoförü, belli ki adam akşamdan 
uykusuz kalmış...” 
(... Okula giderken ettiği son sözleri) 


"-Çocuklar korkmanız gereksiz, çünkü bu deney seti 
kendiliğinden elektriği keser...” 
(...Kimya dersinde ettiği son sözleri) 


“-Olum korkmasana, o kadar derin değil ki burası...” 
(.. .İlk deniz denemesinde ettiği son sözleri) 


Öğrenci değerlendirmeler! 


Motivasyonu yüksek: Sazan gibi her işe atlar... 


Etkili sunuş yeteneğine sahip: 
Her türlü angaryayı üstlenir... 


Beden dilini kullanabilen: 
“Su alabilir miyim” derken bile kaşı gözü oynar... 


Problem çözme yeteneği olan: 
Havuz problemini havuza girerek çözer... 


Takım çalışmasına yatkın: 
Bütün maçlarda forma giyer... 


Stresle başa çıkabilir: 
Dünya yansa umurunda olmaz... 


Zamanı iyi kullanan: 
Bilgisayar dersinde solitaire bile oynar... 


Değişime açık: Her sene başka takımı tutar... 


Etkili satış becerilerine sahip: 
Milletin ağzından girip burnundan çıkar... 


EVET ÇOCUKLAR. 
BUGÜNLÜK Bu 
KADAR, YARIN DİĞER 
HARFE GEÇİYORUZ. 


— 


Temizlik Köpüğü 


KOPUK TUK İYİ ED 77 VAP 
Kartuşlu temizlik köbüğü... 


gö o 
Sağlıklı ve ekonomik temizlik için Fomy El Yüz Vücut ve 
# Saç emizlik Köpüğü' nü kullanın, farkını siz de göreceksiniz. 
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l...Coğrafya dersindeyiz, 

hoca dersi anlatıyor büyük bir şevkle) 

HOCA: İğne yapraklı bitkilere örnek veriyorum, 
kızılçam, karaçam, sarıçam, yeşilçam vb... 

ÖĞRENCİ: Hocam Yeşilçam'da genelde film çekiliyor... 


(...Yine aynı ders ve hoca yine bitkilerden söz etmekte) i 


HOCA: Bir de zakkum var. 

Zakkum bitkisinin kökü zehirlidir... 

ÖĞRENCİ: Zıkkımın kökü buradan geliyor değil mi 
hocam? ... 


(...Dil ve anlatım dersindeyiz... Hoca öğrencilerden 
birine okuduğu romanı soruyor) 

HOCA: Okudun mu tamamını? Nasıl bir kitap, ne 
anladın? 

ÖĞRENCİ: Hocam biraz ağır bir kitaptı... 

HOCA: Getir bakayım kaç kiloymuş?... 


(..Coğrafya dersindeyiz ve hoca espri 

yapma çabası içinde) 

HOCA: Bazı ormanlar vardır. Her çeşit ağaç bulunur. 
Bunlara karma ya da karışık ormanlar denir... 
ÖĞRENCİ: Karla karışık yağmur gibi mi?... 


(...Coğrafyacı boş bulunup şarkı mırıldanıyor) 


HOCA: Hür doğdum hür yaşarım. Sana ne, Sana ne... 


ÖĞRENCİ: Bize ne tabii. Bizden uzak ol da nerde, 
nasıl yaşarsan yaşa hoca... 


(...Coğrafya dersindeyiz... 

Hoca gayet ciddi ders anlatıyor) 

HOCA: Bildiğiniz üzere her ülkenin nüfusuna göre ayrı 
ayrı nüfus piramitleri var... 

ÖĞRENCİ: Hocam demek ki sadece Mısır'ın piramitleri 
yokmuş. Her ülkenin piramidi varmış... 


(...Sağlık dersi... Hoca bir öğrenciye çok sinirlenir) 
HOCA: Oğlum sen ankıt mısın?... Bak angut 
demiyorum ankıt diyorum... 

ÖĞRENCİ: Ankıt ne demek hocam?... 

HOCA: Anlayışı kıt demek... 


-Rica etsem bana bir tane 
ekmek verir misiniz?... 
“-Parasını verecek misin?...” 
-Elbette vereceğim... 


“-Parasını vereceksen ne diye yalvarıyorsun?...” 


-Hanım kümesteki tavukları ahırdaki inekleri 
benden fazla seviyorsun... 
“Valla değil bey... Hepinizi aynı seviyorum...” 


“-Anne bana çekici verir misin?...” 
-Ne yapacaksın?... 
“-Oyuncak sandığımı tamir edeceğim...” 
-Olmaz... Daha dün elini yaraladın... 
“-Bu sefer yaralamam anne... Çivileri kardeşim 
tutacak...” 


*Agua Park 
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—— m Tİ ye Tatil Köyü 


aVUZU uz Terapi * Masaj “pört mevsim tatil” 
Terapie Çamur Terapi 02265311000 -4448241 
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*Evinizin Konforunda 
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» Alışveri Merkezi» Basketbol 
»Voleybol «Futbol 

* Bowling * Çocuk Klübü 
»Eğlence Merkezi 


Duvar Yazıları 


Tembel öğrenci atasözü... 
“-Çantasını ters taşıyan öğrenci tembel olur 


“Her başarılı 
ondan daha baş 


-içinden gelen 


küçük ilan... 


YENİ YUZLER 
Öğretmenimiz 
Hüsnü Oturtma'nın 
15 santimlik kuwetli 
sağ avucu için yeni 
yüzler aranıyor... 
Hep aynı öğrencileri 
dövmekten sıkılan 
hocamızın bu 
talebini yerine 
getirecek yeni 
yüzler... 

İşte firsat... 
(Müracaatr: Şahsen 
hocaya...) 


önünde, 
öğrenci vardır... 


sesi dinlersen, 


daha az konuşursun. .. 


hatasız kapatmanın yolu; 
Dersleri yarına ertelemekten geçiyor... 


> 
N 
A 
N 
« 


Hiç görmedim böyle yaz'ı 
İstemiyor canım sazı 
Köyüme geri dönüp 
Yolacağım hindiyi, kazı 


Sazı burda koyamazsın 
Sinirimi bozamazsın 
Bu kafa ile oğlum sen 
Sinek bile yolamazsın 


Sözlerin içimi haşladı 
Hem de başımı taşladı 
Aşık sazını bırakıp 
Yağlı güreşe başladı 


Kündeleri ele verek 
Notaları yere serek 
Senin güreşmen için 

40 fırın da ekmek gerek 


Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 
Bu ay ikisi bir arada tatlı mı tatlı bir 
arkadaşım ile tanıştı ım sizi... 


--İnmisin cin : 
misin sen nesin? 


- Benim geldiğimi 
nereden anladın? . 


- Özgün bir insan olduğum doğrudur. Şimdi kendinden 
bahsetme ve özgün yanlarından bahsetme zamanı senin... 


- Yahu... Elbette her hale şükür nimetler bin 
şükür de istediğim kendinden bahsetme 
biraz daha farklıydı. 


- Teşekkürler! 
- Orman zürafası veya 
kısa boyunlu zürafa olarak 
isimlendirilsek de genel 
olarak okapi ismimizi 
kullanırız. 
- Gerçi 
postundaki çizgiler 
dışında atlara daha 


: - Okuyucularımız 
çok benziyorsunuz. Bİ etmiştir 
- Evet böyle söyleyenler 


var ama zürafagiller biraz da 
ailesinden geviş getiren postundan 


türleriz. bahseder misin? 
- Postumuz çikolata 
renginde olur, kadifeye 
benzer ve hafif 
kırmızımsı parlar. Arka 
bacaklarımızın üst 
kısmında siyah beyaz 
çizgileri vardır. 
Yüzümüz ise 
siyah-beyazdır. 


- Hayli renkliyiz 
desene... 
- Eh işte... En dikkat çeken 
ve renkli kısmımız koyu mavi 
renkli dilimizdir. 


- Neden? 

- Bir hayli uzun dilliyiz. 
Uzun dilimizle yaprak 
ve otları yakalayıp 
koparabilmekteyiz. 


- Demek ki 
otçulsunuz. 
- Evet ot, mantar ve 
meyve yeriz. 


- Peki nerelerde 
yaşarsınız? 
- Yaşadığımız tek ülke 
Kongo Cumhuriyeti'dir. 


- Demek sürü halinde yaşıyorsunuz. 
- Aksine yalnız takılmayı severiz. Bazen bir araya 
geldiğimiz olur ama pek nadirdir. 


- Neden toplanırsınız? 
- Bunu söyleyemem çünkü bilim adamları bile bu 
hususu bilemez. Bu bizim aile sırrımız. 


- Siz de fazla özgün çıktınız. Kongo'nun 
nerelerinde bulunursunuz? 
- Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda bulunan büyük 
tropik orman Ituri Yağmurormanı'nda yaşarız. Burada 
yaklaşık olarak 10.000-20.000 okapi bulunur. 


- Vay vay vay! 
- Bu sırrı sana söylemek ve senin sayende dünya 
bunu öğrenseydi amma havan olurdu. 


- Bizim havayla civayla işimiz olmaz. 
Sen şimdi beni kandırıp hanımların kilosu 


sorulmaz diye düşüneceğimi sanma... 
- Sen benim dişi okapi olduğumu nasıl anladın? 


- Nasıl olacak 
erkeklerin iki kısa 
boynuzu olur, dişilerin 
ise hiç boynuzu 


- Konuyu 
değiştirmeeece... 
Boy-kg vb. bilgileri 
de alalım lütfen. 

- Okapilerin ortalama olarak 
230 kg ağırlığında, 2 metre 
uzunluğunda, 

160 m boyunda 
olur. 


olmaz. 
Neredeyse bizi bizden 
iyi tanıyacaksın. 
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görünmüyorsun :) 
- Bak şimdi Acar Kız 
oldu mu! 


- Oldu tabii. Bir 
bayana şişman denilir 
mi? Denilmecez! Ben 
de demedim zaten :) © - Şuna bildiğin 
- Değilim zaten ne de olsa sürekli hareket 
form tutuyorum. halinde canlılarız 


desene :) 
- Nerede hareket orada 
- Bu hareket bereket demişler. 


sayesinde 
düşmanlarınızdan 
kolayca kaçarsınız - Bu kadar sık 
değil mi? ağaçlıklı bir ortamda 
- Aynen. Tehlike anında hızla koşarken zarar 


dörtnala koşabiliriz. görmüyor musunuz? 
- Kalın derimiz bizi, dal ve 
diken yaralanmalarından 
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da 


olsa form tutmaya ihtiyacı A y 
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HUZURLU 


OLMAKTAN ÖTE 
NE VAR Ki HAYATTA 


İstanbul'un si deği 

ufkunuzda Marmara, çet ren zde ei h 

Dört bir yanınızda AVM' ler, anı | başını 

Metrobüs ve her yere kolay ulaşım... Ez d- 

Ve karsınızda kaçırılmayacak Huzurlu Marmara 3 rsatıl ki 
Ailece bekliyoruz... 
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Huzurlu © | /, A 71 > | Yeşilyurt Caddesi, Havadar Sokak Beylikdüzü / ISTANBUL 
İnşaat A.Ş. üne ğe dn . infodhuzurlumarmara.com / www.huzurlumarmara.com 


(Sayfadaki etkinlikler bir yetişkinin rehberliğinde yapılmalıdır.) 


Paket yiyeceklere biraz ara vermeli değil mi? Biliyorum dondurmadan vazgeçemiyorsunuz o zaman en azından 
küçük kardeşiniz için ya da kendiniz için yoğurt ya da pekmezle yiyebileceğiniz basit ve besleyici bir bisküvi 
yapabilirsiniz: 


BİR... 
Pratik Bilgi: Pırıl pırıl parlayan buz için, suyu kaynatıp öyle 
dondurun. 


Kural: Görgü kurallarına göre; yolda karşılaşılan birisine 
'nereye gidiyorsun ya da nereden geliyorsun” diye 
sorulması büyük kabalıktır. 

İpucu: İki şey kalitesiz insanın hususiyetidir: 

1- Şikâyetçilik 2- Dedikodu 
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ÜNYAS 


Hazırlayan: T. Akdemir 


imha 1 

Çöplerin imhası için iki 

şekil vardır. Bir tanesi 
maalesef kazalara da yol 

açan yakma işlemidir. 

Bütün çöpler ateşe verilerek 

yanması beklenir. Yanan 
çöpler kül olur ve daha az 

yer kaplar böylece yeni 

çöplere yer açılır. 


Toplama Süreci 
Her evden konteynıra atılan çöpler, 
belediyenin görevlendirdiği kişiler 
tarafından toplanır. Görevli kişiler, 
belirli saatlerde mahalle mahalle 
dolarak çöp kutularına atılan çöpleri, 
çöp arabası ile toplar. Toplanan bu 
çöpler tek bir noktada birleştirmek için 
yola çıkar. Bu alan genellikle o şehrin 
geniş bir arazisi olur. Çöp sahası 
olarak da adı geçen bu bölgede 
öncelikli olarak çöpler bir 


bölgede toplanır. 


Bildiğiniz gibi doğada yani toprakta erimeyen, yok edilemeyen maddeler vardır. Bunlar ne yakma ne de gömme işlemi 

ile yok olmaz. Bu zararlı atıklar yani radyoaktif maddelerin imhası için başka bir yöntem vardır. Radyoaktif atıklar, beton 
kutular içine doldurulup okyanus ve denizlere atılarak imha edilir. Sualtı canlıların için bu yöntem ne kadar sağlıklı bi 
düşünmeli... Bu yüzden doğada erimeyen poşetleri kullanmamaya özen gösterelim, pilleri pil toplama alnına atalım. Bizim 
göstereceğimiz birkaç önlem doğamızı daha yaşanılır yapar ;) 


Geri Dönüşüm 

Çöp, hayatımızın kaçınılmaz ve zorunlu bir gerçeği. Pek çok ülke bu gerçekle 
yüzleşmiş ve çöpü imha etmek yerine bundan faydalanma yönüne gitmiştir. 
Piroliz ismi verilen bu işlemin aşamaları şöyledir: 


1.Çöpleri kağıt, cam, gıda, plastik gibi kategorilere ayırıp her birini ayrı çöp 
kutusunda toplarlar. Tabii bu ayrım öncelikle evdeki çöpler için başlıyor yani 
insanlar evlerinde her bir çöpü kendisine ait olan çöpler ile toplayıp belirlenen çöp 
kutusuna atılıyor. 


2.Bu çöplerin bir kısmı yeraltında büyük kazanlarda yakılarak borular sayesinde 
gaz, sıvı yakıt ve kömüre dönüştürülerek evlerin ısınmasında kullanılır. 

Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın biz çevremizi temiz tutalım, çöpleri 
mümkün olduğu kadar geri dönüşüm kutularına atalım. 


OZO 


dam, hanımına doğum gününde 

bir vazo hediye etti. Dar ağızlı, 
uzun, gösterişli bir vazoydu. Kadın, 
bu değerli ve pahalı hediyeyi çok 
beğendi. Onu evin en güzel yerine 
koydu. Ertesi gün alışverişten 
dönünce koyduğu yerde, sehpanın 
üzerinde göremedi. Kocasının, dün 
vazoyla birlikte getirdiği kırmızı güller 
vazonun içinden çıkmış, oturma 
odasında yerlere saçılmışlardı. 
Hemen seslenerek oğlunu çağırdı. 
Yedi yaşından büyük göstermeyen 
bir erkek çocuğu koşarak yanına 
geldi. Vazo nerede” diye sordu 
oğluna. “Ben onu kırdım” dedi 
çocuk. “Parçalarını da toplayıp çöpe 
attım. Hiç bir yer kirlenmedi anne. 
Çiçeklere de bir şey olmadı.” 


Kadın birden deliye döndü. Bir süre söylenip durdu. Bu sinirinin geçmesine yetmemiş 
olmalı ki, üç dakika sonra çocuğun yakasından tutmuş çılgınca sarsmaya başlamıştı. “Nasıl 
yaparsın! Baban onu daha yeni almıştı. Fiyatından haberin var mı?” Ardından bir tokat patlattı 
çocuğun suratına. Çocuk titredi. İkinci bir tokat yemekten korkar gibi elini kaldırıp indirdi. 


“Ben onu kırmadım” diye itiraf etti aniden. Sol yanağı, yediği tokadın şiddetinden alev alev yanıyordu. 
“Orada koltuğun arkasında” derken göz yaşlarına hakim olamadı. Sonra koşarak odasına gitti. 

Kadın olduğu yerde kalakaldı. 

-Acaba doğru muydu söyledikleri?! 

- Gidip koltuğun arkasına baktı. Vazo orada duruyordu işte. Sapasağlamdı ve üzerinde bir çizik bile yoktu. 
Birden müthiş bir pişmanlık duymaya başladı. Çocuğuna vuran eli, tıpkı oğlunun sol yanağı gibi alev alev ) 
yanmaya başlamıştı. d 


gâ 
Peki neden böyle bir şey yapmıştı. Neden vazonun kırıldığını söylemişti durduk yere. Düşünerek işin içinden if 
çıkamayacağını anlayınca doğruca onun odasına gitti. Çocuk yatağa uzanmış, dizlerini karnına çekmiş, sırtı | 
duvara dönük ağlamaya devam ediyordu. Annesi onu kaldırmaya çalıştı. Çocuk inat etti ve kendisini, onun / 
kollarından kurtararak yine yatağa attı. Sonunda kadın pes edip, oraya öylece oturdu. V 


“Niye yaptın?” diye sordu. O da, yattığı yerden, doğrulmadan anlatmaya başladı. “Bu gün okulda bir çocuk, gh 
annesinin en güzel porselen tabağını kırmış. Annesi de ona çok kızmış. Ben de ona dedim ki, eğer böyle bir | 
şey yapsaydım, annem bana hiç kızmazdı. Çünkü beni çok seviyor. O da, yaparsan görürsün dedi bana.” ) 
Sözlerini bitirince yine ağlamaya başladı. 


Kadın en yumuşak sesiyle “Bebeğim,” dedi çocuğu kucağına alırken. Çocuk bu kez hiç itiraz etmedi. 

Usulcacık başını annesinin göğsüne koydu ve hıçkırarak ağlamaya devam etti. “Söz oğlum, bir daha bir şeyi 
kırarsan sana hiç kızmayacağım.” Bu vaat, çocuğun küskünlüğünü önlemek için oldukça iyiydi. 

Çünkü ikisi de her an evde bir şeylerin kırılabileceği ihtimalinin farkındaydılar. p 
“Hiç kızmayacaksın ama!” dedi çocuk. 7? 
“Hiç!” dedi annesi. 

“Söz mü” 

“Söz oğlum, hiç kızmayacağım.” 


Oğlu birden yataktan atlayıp, koridora koştu. İçeriden büyük bir şangırtı geldi. Kadın koşarak oraya 
gitti ve gördüğü manzara karşısında adeta bir şok yaşadı. Az önce pırıl pırıl parlayan o canım 
vazo şimdi paramparça olmuş, odanın her yerine dağılmıştı. Vazodan çıkan küçük bir süper 
kahraman maketi, parçalarla birlikte yerde duruyordu. 


“Bu gün içine kaçmıştı” dedi çocuk. “Çıkartamadım, elim sığmadı. Söz verdin kızmayacaksın. 
Hem zaten tokatı peşin yedim.” Sonra maket oyuncağını kaptığı gibi dışarı fırladı. Arkadaşları 
oynamak için onu bekliyorlardı. 


—-* 
İN Ny 
v 


Sayfa Tasarım Serdar Günler 


Kepler Laveran Lima 
Ferreira... Yani bilindik 
ismi ile Pepe, Beşiktaş 

günlerini anlattı; 

“-Kendimi Beşiktaş ailesinin 


bir parçası olarak görüyorum. 


Taraftarın payı çok büyük. 1,5 
ay boyunca taraftarın bana 
gösterdikleri ilgi karar 
vermemi kolaylaştırdı. 


“-Bir an evvel 
formamı giyip 
bu ilgiye karşılık 
vermek istiyorum. Bu 
formayı giymek için 
heyecanlanıyorum...” 
“-Son 5 senedir gelişen 
ilerleyen bir Beşiktaş var. Ben 
de bu yapının içinde kendi 
izlerimi bırakmak 
istiyorum...” 


“-Kimse adımı 
telaffuz edemediği 
için bana Pepe 
adını taktılar...” 


-Buraya gelmeden 
önce Guaresma ile 
Beşiktaş'ı konuştunuz 
mu?.. 
“-Guaresma'yla Porto'dan 
tanışıklığımız var. Milli Takım'da 
çok iyi bir arkadaş grubumuz 
var. Guaresma'yla “Kartal 
Pençesi'ni de ayrı olarak 
konuşmuştuk...” 


-Beşiktaş'ı 


-Kendini maç içinde 
saldırgan ve agresif 


buluyor musun? 
“-İkili mücadelelerde agresif bir 
oyuncuyum. Oyun karakterimi 
hiç değiştirmedim. Rakiplere 
gol attırmamak için sonuna 
kadar mücadele ederim...” 


özel bir sebep var mı?... 
“-Real Madrid'de 10 mükemmel 
sene geçirdim. 3 lig, 3 de 
Şampiyonlar Ligi kupası 
kazandım. Taraftarı da çok 
sevdim. Beşiktaş'a gelmemin 
sebebi taraftarın ve yönetimin 
yoğun ilgisiydi.” 


özetleyecek olsan, 
hangi kelimelerle 


“-Güçlü, soğukkanlı, sert, 
tecrübeli ve takıma en geriden 


-Yaş konusunda 
eleştiriler var, kendini 
güçlü hissediyor 
musun?.. 
“-Kendimiz fiziksel olarak çok 
güçlü ve iyi hissediyorum. Yeni 
sezon için kısa bir tatilden 
sonra güzel bir başlangıç için 
burada olacağım...” 


-Şenol Güneş'in 
nasıl bir hoca olduğunu 


biliyor musun? 
“-Geçen sene Guaresma'yla 
bazı Beşiktaş maçlarını 
izlemiştim. Onun da anlattığı 
kadarıyla hocamız çok iyi bir 
insan. Onunla kupa kazanmak 
için buradayım...” 


seçmende 


-Şampiyonlar 
Ligi'nde şampiyon 
olmak hayal mi?.. 
“- İmkansız değil ama hedef 
tabii ki gidebildiğimiz kadar 
gitmek olacak. Elimizdeki 
tecrübeli oyuncularla da onun 
hayalini kurabiliriz...” 


-Seni kucaklayan 
Beşiktaş taraftarına ne 
demek istersin?.. 
“-Portekiz'de ve Real Madrid'de 
her şeyimi verdim. Taraftara da 
söz veriyorum, Beşiktaş'a da 
her şeyimi vereceğim.” 


-Kendini 


anlatırsın?... 


liderlik edebilecek 
bir oyuncuyum...” 


Hazırlayan: 
Seyyah Dursun Durmaz 


NEREDELER ( 


Merhaba sevgili 
gençler, 

Dere tepe demeden 
gezen ama lale ve 
sümbülleri biçmeyen, 
sülale boyu seyyah olup 
soyadımız gezmekten 
bıkmaz anlamında 
“Durmaz”a çıkan, 
zavallı nineciğimin 
oğullarım gitti bari 
torunum yanımda kalsın 
diye ismini “Dursun” 
koyduğu torunuyum. 
Gelin görün ki ailedeki 
gezme genleri bana da 
geçmiş. Bilginin zekâtı 
paylaşmaktır diyerekten 
gezip gördüğüm yerleri 
çok kısacık sizlere 
anlatacağım: 
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Derinkuyu Yeraltı Şehri/ KAPADOKYA- TURKİYE 

Bizanslıların “Şehirde (İstanbul) Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim” sözü 
meşhurdur. Ne de olsa Osmanlı fethettiği yelerde halka zulüm yapmamış, herkese 
hoşgörülü ve eşit davranmıştır. Diğer yanda ise kendi dindaşlarına gün göstermeyen 
Romalı askerler var. Bu zalim askerlerden kaçan ilk Hristiyanların kurduğu bir şehirdir 
Derinkuyu... 

İlk yerlileri Asur kolonisine kadar uzanan Derinkuyu'ya, Il. yüzyılda Roma 
İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan ilk Hıristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerinden 
Kapadokya'ya gelerek yerleşmişler. Bölgedeki yeraltı şehirlerini kuran ilk Hıristiyanlar, 
girişleri kolayca fark edilemeyecek şekilde yapılmış bu şehirlerde saklanarak Romalı 
askerlerin zulmünden kurtulabilmişler. Yeraltı şehirlerinde uzun süre dışarı çıkmadan 
yaşamak zorunda kalabilecekleri için erzak depoları, havalandırma bacaları, kiliseler, 
manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odaları yaparak alanlarını genişletmişler. 
Birbirine bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde bazı odalar ancak bir insanın 
geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışlarında 
güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler var. 


Benekli Göl / KANADA- ABD 

Kanada'nın Osoyoos Bölgesi'ndeki Benekli Göl, Dünyanın mineral yoğunluğu 
bakımından en zengin göllerinden biridir. Başta sülfat olmak üzere mineral 
bakımından zengin olan bu gölde gümüş ve titanyuma rastlanır. Öyle ki Birinci 
Dünya Savaşı sırasında bu göldeki tuzlar patlayıcı yapımında kullanılmıştır. 
Bir kızılderili kabilesine ait bölgede bulunan göl, yerli halk tarafından kutsal 
sayılmaktadır. Kabile başkanından izin alınmadan göl görülemez. 

Göldeki benekler, yazın suyun buharlaşması ve minerallerin kristalleşmesi 
sonucunda oluşmaktadır. Yazları beyaz, yeşil ve sarı renge bürünen mineral 
kaynağı gölün üzerinde oluşan doğal patikalarda yürüyüş yapabilmesi gölü 
daha da eşsiz ve ilginç kılmaktadır. 


Mustafa Kocabaş 


OH MİS GiBi 


GÖM 
A 


SEVİ, KUMA GOMMEK 


BİR GÜN SÜRER... KEPÇEVLE 
ZU IŞ ROKA 
EOLAM.7 


Hepsi ben en 
tebrik ediyorlar! sanki. 


özlerimi biraz SAĞA çevirdim güze pir yanmadan etekleri 
kendilerine mahs s bir gilebe i müjdeliyorlo" ı, Bakışlar! 
akan der na valide n gelen ektuptan dolayı gülüyo 
Başımı K ıdırdım göl e istirah (iğim ağacın YAP rına 
geyindme irak etti ptıklanı arla onl ak isti 

üzel bir bül, şilebeni i hir ediyo e hissiY 
gagaların! ad k istiyordu 

işte bu ge“ l hizmet eri: 

gtendim, çayın , buy çiniZ, dedi 

pekala dedi Idı kımı gütlü çoY 

Mustafa ner aldın? İ 
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valideciğin 


sırada güşünüyoru'” 
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ayende 


dizilmişler- 


Sayfa Ta 


- 


sarım: Serdar Günler 


Bütün dünyanın gürültü ve patırtısını 
unuttum. 

Ellerimi kaldırdım, gözlerimi 
yumdum, ağzımı açtım ve dedim : 
-Ey Allahım! Ey şu öten kuşun, şu 
gezen ve meleyen koyunun, şu 
secde eden yeşil ekin ve otların, 

şu heybetli dağların Halıkı! Sen 
bütün bunları Türklere verdin. Yine 
Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel 
yerler, sana inanan ve seni ulu 
tanıyan Türklere mahsustur. 

“Ey benim Yarabbim! Şu kahraman 
askerlerin bütün dilekleri; ism-i 
celalini İngilizlere ve Fransızlara 
tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği 
ihsan eyle, ve huzurunda titreyerek, 
böyle güzel ve sakin bir yerde 
sana dua eden biz askerlerin 
süngülerini keskin, düşmanlarını 
zaten kahrettin ya, bütün bütün 
mahveyle!” 

Diyerek bir dua ettim ve kalktım. 
Artık benim kadar mes'ut, 

benim kadar mesrur bir kimse 
düşünülemezdi. 

Dünyanın en güzel yerleri burası 
imiş. Yalnız bu memleketlerde 
düğün olmuyor. İnşallah düşman 
asker çıkarır da, bizi de götürürler, 
bir düğün yaparız, olmaz mı? 
Kadir'e mektup yazdım. 
Valideciğim, evdeki senet vesaireyi 
kimselere kat'iyyen vermeyin ve 
sorarlarsa biz bilmiyoruz deyin. 
Valideciğim, çamaşır falan 
istemem, paralarım duruyor, Allah 
razı olsun. 


Oğlun 

Hasan Etem 

4 Nisan 1331 
(17 Nisan 1915) 


(Bazı kelimeler sadeleştirilmiştir. 

Bu topraklar için canlarını vererek 
bize vatan kılan bütün şehidlerimizi 
rahmetle, minnetle, şükranla yâd 
ediyoruz.) 
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KOYUNLAR VE KURTLAR 


- Öğretmen bütün kahverengi ayakkabılılar koyundur der. 
- Diğerleri de kurt olurlar. 

- Bundan sonra öğretmen “Kaçın koyunlar” 
der ve koyunlar kaçmaya başlar. 

- Bir kaç saniye sonra kurtlara 


BAHÇEDEKİ MİDİLLİ o «(6X6 


- Çocuklar el ele tutarak, bir halka yaparlar. 


- Midilli olan çocuk ortadadır. 

- Dairedeki çocuklar” Midilli, sen bahçemize 
nasıl girdin?” 

- Midilli “İçeriye atladım.” 

- Dairedeki çocuklar “Nasıl çıkacaksın?” 

- Midilli “İşte böyle.” 

- Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları 
altından çeşitli denemeler yaparak halka dışına 
çıkamaya çalışır. 

- Midilli dışarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki 
oyunculardan 3-4 tanesi koşucu olurlar ve 
Midilli'yi yakalamaya çalışırlar. 

- Midilliyi ilk yakalayan bir sonraki oyun için 
Midilli olur. 


- Kurtlar koyunların arkasından 
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“ Yakalayın koyunları “ denilir. - Yüzler ortaya dönüktür. 

I 
gider ve onları yakalayıp geri gelirler. 
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SENİ TUTABİLİR MİYİM? 


- Bir öğrenci lider olur ve çizginin üzerinde durur. 

- Diğerleri sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerini alırlar. 
- Renk ismi alanlar liderden 4-5 metre mesafede dağınık olarak dururlar. 
- Çocuklar seslenir “Ali seni tutabilir miyiz?” 

- Lider “Eğer beyazsanız?” der. 

- Beyazlar Ali'yi ( yani lideri ) tutmak için koşarlar. 

- Hangisi önce Ali'ye dokunursa o lider olur ve oyuna böylece devam edilir. 
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5, MİN MİSİN? 


TARİFE GÖRE 
GİDİYORUM 
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YİRMİ BEŞ KURUŞ 


Seferberliğin ilânıyla beraber, Ayvalık'taki 9. Tümen'e 
bağlı 23.Alay. ağırlıklarıyla birlikte Soma'ya gelerek, 
trenle Bandırma” üzerinden Tekirdağ'a sevk edildi. 
23.Alay'ın Burhaniye'de bulunan bir piyade taburu, 
mesafenin daha kısa olacağı hesabıyla, Burhaniye— 
Edremit—-Çanakkale yoluyla cepheye sevk edildi. 

Bu tabur yürüyüşe geçmeden önce, geçecekleri 
yollara'yakın köylere, gönderdikleri çavuşlar vasıtasıyla, 
geçecekleri gün ve saat belirtilerek, köylülerden asker için 
yemek hazırlamalarını, misafir olarak geceleyecekleri 
yerleri hazırlamalarını istendi. Böylece yürüyüş sırasında; 
asker için iaşe ve ibate (yeme ve barınma) telaşından bir 
ölçüde kurtulmuş olunuyordu. 

Aynı şekilde, o yıllarda henüz bir köy olan Havran'a 
gelen çavuşlar, muhtardan kendilerine kaç kişilik, 
yemek ve yatak hazırlayabileceklerini sorunca. Muhtar; 
“Burasının köy olduğuna bakmayın. Burası büyük bir 
köydür. Sizin taburun hepsini ağırlayabiliriz, yedirir 
içiririz.. Merak etmeyin..” deyince askerler, köyden 
ayrıldı. 

Gerçekten de belirtilen günde Havranlılar, bir tabur 
askeri doyuracak kadar yemek hazırlamışlar, yetecek 
yerlerini hazırlamışlardı. “Tabur Havran yakınlarına 
geldiğinde, Tabur Kumandanı, Edremit'in çok yakın 
olduğu ve çok daha büyük olduğunu düşünerek, 
Havran'a sadece bir bölük asker yollamıştı. 

Bir taburluk hazırlanan yemek, bir bölüğe göre çok 

- çok fazla gelmiş, artmış, hattâ ertesi güne bile kalmıştı. 

Bir taburluk yatacak yer hazırlayan Havran Muhtarı, 
gelen askerleri sadecebüyük evleretaksim ederek, küçük 
ve fakir evlere yük olmasın diye kimseyi göndermemişti. 

Bölük kumandanı şöyle anlatıyor: “Ben her zaman, 
seferi durumlarda en geç yatar ve en erken kalkarım. 
Askerleri evlere dağıttıktan sonra, sokaklarda dolaşmağa 
başladım. Yavaş yavaş evlerin ışıkları sönüyordu. Asker 
yatmağa, uyumağa başlamıştı. Aydınlatma olmadığı için 
sokaklar zifiri karanlıktı. En son birkaç evde ışık kalmıştı. 

, Onlar da sönünce ben de gidip yatacaktım. Sokakta, 
birden, iki büklüm, bastonuna dayanarak yürüyen, 
ihtiyar bir kadına “rastladım. Neredeyse. çarpışacaktık. 
Aklıma çeşit çeşit şeyler geldi. Kadına: 

© “Nene, sen bu saatte sokakta ne 2 arıyorsun?” diy 


Gelmediler... Onları arıyorum..” 

Bir tabura göre hazırlık yapan muhtar, bir bölük asker 
gelince, ağırlık olmasın diye, bu ihtiyar nineye, misafir 
etmesi için asker yollamamış. O yıllarda, kadınların 
hiçbir sosyal güvenceleri yoktu. Kimsesiz kadınlar, çok 
zor durumda kalıyorlar, çok zor geçiniyorlardı. Hiçbir 
gelirleri olmayan, bu yaşlı ve yoksul insanlar, bazen 
zeytinler silkildikten sonra gidip yerlerde kalan zeytinleri 
toplayarak, biraz gelir elde etmeğe çalışıyorlar, buna da 
“ başakçılık” deniyordu. Bu nene de böyle birisi olduğu 
için, muhtar acımış, ona kimse göndermemişti. Ama 
nene büyük sevinç içinde dokuz kişilik yer hazırlamış, 
yiyecek hazırlamıştı. 

“Nenenin. çok üzüleceğini anladığımdan, . ışıkları 
henüz sönmemiş bir eve gidip, daha yatmamış olan 
dokuz askeri neneyle birlikte yolladım... Kadıncağız 
nasıl sevindi bir görseniz... 

Ertesi gün sabah erkenden bölüğü yol üzerinde 
topladım,  yoklamayı yaptıktan sonra, tam yürüyüş 
emri verecekken, iki büklüm, yaşlı bir kadın, bastonuna 
dayanarak elinde bir torba yanıma geldi. Galiba akşam 
karşılaştığım nene idi. 


“Kumandan oğlum, bu torbada, evdeki bütün 


zeytinleri ne varsa koydum. Üstüne de biraz çökeleğim 
vardı onu koydum... Bunları benim asker oğullarıma 
yedir emi...” ' 

Almasam, nenenin çok üzüleceğini anladığımdan, 
çavuşlardan birine işaret edip, elindeki torbayı aldırdım. 
Nene bu sefer, sevinç içinde, avucunda sımsıkı tuttuğu 
bir mendili açtı. İçinden tek bir yirmi beş kurüş çıktı: Bana 
uzattı. 

“Kumandan'oğlum... biliyorum, çok oz. Ama bütün 
param bu kadar... Bunu al, benim asker oğullarıma, yi 
olmazsa bir çay içir, olur mu?:.” i 

Şaşırdım.. Biliyordum ki, nenenin başka parası 
yoktu... Bütün servetini getirmişti. Yirmi. beş kuruşu 
aldım. Kaldırarak bölüğe gösterdim.. 

“Bölük... Bakın. neneniz, size bütün servetini 
bağışladı.: Bunu ona helâl ettirin. 1” 

“Yürüyüş -emrini verdim... Nene arkamızdan. el 
sallıyordu. Bölüğüm.. O yirmi beş kuruşu helâl ettirdi.. 
Yarısından çekirge Çanakkale de, Gazze'de şehit 


v” K — sordum. 


i oldu.. 
ii” “Evlatlarımı arıyorum... -Oğullarımı arıyorum... Bu millet böyle bir millettir. Ma 
|» ğ Z “Kim senin evlâtların?” © -. M Dün öyleydi... Kim ne derse desin, bugün de öyle. .. 
: - “Dün: bana muhtar, askerler gelecek; “sana da 5 j 
“e © misafir etmen için. dokuz evlât vereceğim, dediydi..... v.. > 
“A “ Onlara yataklar hazırladım... “Yemekler iz 
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Bukalemun neden 
renk değiştirir? 
Bukalemunun alt derisinde 
kromatofor denen ve dokuya 
rengini veren tanecikler 

vardır. Taneciklerin üstündeki 
altderi ise, renksiz ve saydamdır. 
Böylece bir 

prizma rolü oynayarak, cildin 
rengini az-çok yansıtır. Aslında 
renk değişmesine 

sebep çevre değil. Öfke, korku veya 
avını görünce duyulan histir. Ayrıca 
ışık ve 

ısının da rolü vardır. Genellikle 
bukalemun gölgede yeşil, güneşte 
kahverengidir. 
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Kirpiler neden top gibi olurlar? 
Hayvanların hızlı koşmaya yarayan ayakları, çok güçlü 
pençeleri ve çeneleri, zehirleri hep birer savunma aracıdır. 
Kirpi de bazen yılanlara bile saldırmaya cesaret ediyorsa, 
dikenlerine güvendiği içindir. Çünkü dertop olduğu anda, 
dokunulması tehlikeli bir yüzey haline gelir. Artık onu ne 
ısırmak mümkündür, ne de sokmak! 


Tarlalarda toprağa ? s ; 
neden gübre karıştırılır? z e 


Yetiştirilen ürünler toprağın birinci ve ikinci 
derece önemli elemanlarının büyük 

kısmını tüketirler. Azot, fosfor, potas, kireç, 
magnezyum ve kükürt, bitkilerin 

yetişmesi için elzemdir. Hayvan pisliği, saman 
ve gübre suyu karışımının 

mayalanması, tabii gübreyi meydana getirir. 
İçinde, değişik oranlarda, verim 

sağlayan temel elemanlar bulunur ve bitkilerin 
ihtiyacıyla toprağın besleyici , : 
maddeleri arasında sürekli bir denge . ( MEN 
kurulmasına katılır. 8 


TABİATIM MÜSAİT 
DİYE! HEP BAKKALA 
PAZARA BENİ YOLLUYORLARI 


YEMEĞİN TADI NEEJİ? SEN YEMEĞİN 
HARİKA OLMUŞ! SEN DE TADINA MI BAKTIINI?HAYATTA 
YESENEL? YEMEM BEN O YEMEĞİ 
Ep ARTIK 
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BURADA 
TEŞHİSİ BEN 
KOYARIMI! 


BEN KİMSEYİ 


EYVAAHHI ARKASINDAN VURMAMI 
ABİ DİKKAT ETİ! İl BANA YAKIŞMAZ! 
ÖNÜMÜZDE AYI VARI | ET, ARKANDA AYI 


VAR" OLURDUN! 


NAPICAZI) A, BİLMİYORUM! 


AĞZIMDAN 
İĞRENİYORSUN DİYE 

ÇATALLA VERİYORUM! 
AÇ BAKİYİM 
AĞZINLI! 


BEN 
AĞZINDAN 
İĞRENMİYORUMU 

SOLUCANDAN 
İĞRENİYORUMI! 


BİZİM SINIF Yazan - Çizen: Ali Tüfekçibaşı 


YEN! EĞİTİM 
ÖĞRETİM ViLl 
BASLAPpıI.. 


Taka .... 
SEÖRÜNDUU ! 


İpA Mİ 
YERM 5 
GĞLUCEZ.. 


DELİ SAKLİRİN 
TORUNLARI ! 


|İ/ Oo SİZİ SAVAŞTANÇIKMIŞ 
YENİK SÜVARİLERE 
BENZETİRİM. MÜDÜR BİLE 
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© SORUYU BİLENE 
İKİNCİ SORUYU 
OLAM YACNETINIZ. 
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Ali Tüfekçibaşı 
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SA, 
Be GELER; SÜZME 
Ru-yi PAYI DARIM 
MÜJGAN MÜJGAN 
ÜSTÜNE. 
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E/2 ÖZENER , 
DAKA; VECH-İ 
HUZŞVPİ'Nİ 2E 
MÜNEWER 
DEMİŞLER.. 
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BELİ HUESİTİN 
EVKE LİVEZVYER 
VERMİ SLERİ SİZDE 
VURUR BİZİPE.. 


HAŞİMİ MERDİVEK 
ŞİİRİNİ VERMİŞTİM 
E2 BERLEDİ Aİ ZAN | 


ASE AĞIR  S 
ŞIAMAESIN MERDİ 
VENLERDEN, ETEK 
LERİNDE GÜNES 
REKGİ BİR VIBIN 


YA AĞLAYA Bak SUZA2 
SARARDI, YÜZÜN 
PEEDE PERD 

SOZLMALTA.. 


WHAT 0/2 YOU 
Do /W 


SULAZMI YARDI | 
YEDEK TUNCA 
BENZİYOR. MECMER 
52 AT SAA/-I MAFJ 


TEVSİK DISINDA 
HEPİNİZ ŞASMIS 
SAZ ARE RİK | 


SEN ÖYLE SAN! 


PESTİLİMİZ. 


ET... 


Develerin 
3 kaşı vardır. 


Sıcak Su Soğuk 
Sudan Daha 
Ağırdır. 


Yavru Kediler 
Günde Ortalama 16 
Saat Uyurlar. 


Dünya nüfusunun beşte biri, 
günlük 1 dolarında altında <2 
gelirle yaşıyor. 


150 Kg Ağırlığındaki Bir Gülleyi Okyanusun 
En Derinine Attığınızda En Dibe 


Kargalar 150 yıldan fazla yaşayabilirler. 

<> 

Kangurular “ 
1 P Yapılan ilk 
ye doğru e lçeleYelfelçefe| 
yuruyemez. direksiyon 
yoktu bu 
yüzden de 
sürücüler bir 


hareket koluyla > 
arabalarını 
( 


gi a çalıştırırdı. 


HAZIR 
YÜREĞİM 


Tatil olsun dere tepe 
Koşmaya hazır yüreğim. 
Bahçelerde sere serpe 
Coşmaya hazır yüreğim. 


Şakıyıp bülbüller gibi, 

Al yanaklı güller gibi, 
Coşun akan seller gibi, 
Taşmaya hazır yüreğim. 


Oynadıkça kana kana, 
Mutluluğum değsin cana. 
Güneşlerde yana yana 
Pişmeye hazır yüreğim. 


Büyüklerin yolda gözü, 
Pencerede bekler bizi. 
Onlar için dağ denizi 
Aşmaya hazır yüreğim. 


Kur'an okuyan dillere, 
Duaya duran ellere, 
Katılmak için yollara 
Düşmeye hazır yüreğim. 


Her nefeste nimetine, 
Her zerrede rahmetine, 
Rabbimizin kudretine 
Şaşmaya hazır yüreğim. 


TELEFONUNA 
BENİ "ÖKÜZ" DİYE 
KAYDETMİŞSİN! 


O, 
SEN DEĞİLSİN! 
ESKİ KOCAMI 


7 BAK,DİZÜSTÜ Y 
ÇBİLGİSAYAR ALDIM / 


ÜN BLİR MİSİN? 7 


ŞURADAN 
BİR LAYT 
KEPEKLİ 
UZATIR 

MISINIZ? 


LAFIN GELİŞİ 
YANTIN 


BANA YAZIN DA AYNI. 


& YAZIN DAHA ÇOK 
yözgep ji ÜŞENİYORUMI 
- YAZ GELDİ HADİ 
GEL KOŞUP SICAKLARDANI 
OYNAYALIM! 


UN 


KENDİNİ, BENİM 
YERİME KOYI! 
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Oğlunun getirdiği karneyi inceleyen baba 

sinirlenmiş: 

-Bu karnenin hali ne böyle üstelik başarılı olursan 
sana bisiklet alacağıma söz vermiştim Bir yıl 

A boyunca ne öğrendin bakalım! 

-Alacağın bisiklete binmeyi öğrendim babacığım. 


Misket 
- Neyin var çocuğum ? : © Yaş Kaç 
Şikayetin nedir ? > - Evladım sen kaç 
- Şey doktor teyze, bir misket yaşındasın ? 
yuttum da. - Kırk yaşımdayım teyze. 
- Gel bakalım, şimdi hallederiz. - Nasıl olur çocuğum, ben 
Sen niye geldin çocuğum, arkadaşın 35 yaşımdayım . Sen nasıl 
yalnız gelmesin diye mi ? kırk oluyorsun 
- Yok doktor teyze. Yuttuğu misket > Öğretmen okula — 
benimdi de, onu almaya geldim. başladığımız gün dedi ki, 
okula geldiğiniz her gün bir 
yaş büyüyorsunuz. Ee biz 
okula başlayalı 
kırk gün oldu 
teyze. 


Savaş 

Televizyon filminde Kızılderililerin 
yüzlerini boyadıklarını gören Can, sordu: 
- Baba ne yapıyorlar bunlar böyle? 

- Savaşa hazırlanıyorlar, oğlum. 

Can, ertesi sabah annesini makyaj yaparken görünce 


Bu kağıtlara anne ve babalarınızın 


ei 
İ ini yapmanız! istiyoru 
ci bakalım başlayın. 


- öğretmenim. a 
koşup babasının yanına geldi: - efendim Ayşe ? GsLE 
- Baba, kötü şeyler olacak... Annem içerde savaş hazırlığı yapıyor! - Şey öğretmenim ben S 
babamı çizsem olur MU ! 
Dede - Neden Yavrum” ek şişmandir, 
Küçük çocuk dedesinin kucağında otururken birden: - Şey benim annem ço maz da 
Dedeciğim! Gözlerini bir yumsana! der. den sığ 


bu kağıda ikisi bir 
ondan. 


-Neden yavrucuğum? 
-Annem geçenlerde “Deden gözlerini bir yumsa çok zengin olacağız,” diyordu 


GOJİ 
Atın İsmi bh 
- Bugün öğretmen bize atlardan bahsetti. Ama ben atın hi 
are) (elife ? irlü 
uğunu pek anlayamadım Her türlü dert, d 
- Neden yavrum ? : 


- Öğretmen dedi ki: Atın yavrusuna tay, dişisine kısrak, 
erkeğine aygır denir. 

- Ee ne var bunda anlamayacak? 

- İyi de anne, ne zaman ata at diyeceğiz ? 


itinayla dinlenir £ 
* r > 


Ahmet Çelebi 
(Sorularınız için: dermanbaharatcisi©gmail.com 


/ Sorularınızı gönderirken ad- soyad yazmayı 
Para unutmayın! Bize Facebook' üzerinden Derman 
Abi'den de ulaşabilirsiniz) 


Müşteri, eczaneden ağrı dindirici bir ilaç alır. Dışarıya çıkar 
çıkmaz hapı yutar. Biraz sonra arkasından eczacı koşa 
koşa gelir: 

© -Beyefendi biraz önce size verdiğim ilaç zehirmiş. 
-Ne! Eee peki ne olacak şimdi? 
-On lira daha fazla vereceksiniz ? 


1 | ) l 
Derman Abi, neden sınavlarda 4 yanlış 
1 doğruyu götürüyor? 4 yanlış yapana 1 doğru 
da bizden deyip bir soru hediye verseler bizi 
sınavlara daha çok teşvik etmiş olmazlar mı? 
Belki adamların amacı sizi sınavdan 
soğutup sınav kâğıdı hazırlamaktan kurtulmak. 


Derman Abi, sabahları kahvaltı yapmayı 
hiç sevmiyorum sence ne yapmalıyım? 
Sevdiğin şeylerle kahvaltı :)) 


Derman Abi, ağaçlar yaprak 
dökmeseydi ne olurdu? 
Çöpçüler sonbaharda yaprak 
süpürmezdi. 


il İbr. JE | 
Derman Abi, neden pazartesi pazarın, 


Bütün notlarım zayıf, napiim cumartesi cumanın ertesi iken çarşambaya 
n otl arım rejim e girmi şl er salırtesi, perşembeye çarşambatesi demiyoruz? 


Böyle düşünürsek perşembeye 
salıertesiertesiertesi dememiz gerekir de 
ondan. 


Derman Abi, yeni olan hiçbir şeyi 
sevmiyorum sence ne yapmalıyım? 
Anlaşılan yeni bir okula başlıyorsun :) 


Arabanızı fazla 
ıkamayın, üşütü 
; ie olabilir P 


Şu dört haslet bulunan kimseye müjdeler olsun. 

1- Doğru konuşmak, 

2- Emanete riayet, 

3- Güzel ahlaklı olmak, 

4- Yiyip içmekte iffetli olmak IHaramdan sakınmaki (Taberani) 


» Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine 


uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendini beğenmekten. Ne 

» Bir insanın; iyiliklerini hatırlayıp, günahlarını unutması 

gururundandır. ; .. 
* İyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü VA, 4 
düşünceler dolaşır. 


RABBİN KİM? , 7 iz hangisi iseş##mesela Hanefi, Maliki, Şafii e. 
Ğ beli'den biri söylenir. aş 
Allahü tedlâ. — Ayrica aşağidaki esasları da bilek lazımdır: 
Dinin nedir? Z : Kimin zürriyetindensin? 
İslâm dini. g3 ' Âdem aleyhisselamın. 
Hangi Peygamberin ümmetindensin? Kimin:milletindensin? 
Muhammed aleyhisselamın. br aysan 
Kitabın nedir? Ez 


Kur'an-ı kerim. 
Kıblen neresidir? 
âbe-i muazzama. 


i do in nedi Bildikleri ile amel edene Allahü teala bilmediklerini de ihsan 


eder. 


Bir müslümana üç günden ziyade kardeşi ile küs olması helal 


olmaz. 


- e Sa 


Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık olur. Açlıktan mecalsiz kalan bir 
fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar: 
“Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi. Allah rızası için bir 
ekmek verin” diye adeta yalvarır. Fakirin bu yalvarışınaı 
dayanamayan kadın, kızına “Al şu ekmeği, kapıdaki fakire 
veriver” der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakir 
gence verir. Fakir, dua ederek hemen evine giderken yolda 
karşısına birisi çıkar “O ekmeği nereden aldın?” diye sorar. 
Fakir de, kendisine ekmek verilen evi tarif eder. Adam, 
ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca, çok 
öfkelenir ve “böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir 
ki” diye söylenerek hışımla evine girer. “O ekmeği, fakire 
kim verdi?” diye şiddetle bağırır. Kadıncağız korkudan, 
kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle, biricik evladını işaret 
eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam, eline 
geçirdiği bir sopa ile kızının ekmek veren eline öyle bir 
vurur ki, kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle “Ben herkese ekmek 
versem, bu evde ekmek mi kalır! “ diye de bağırır, kızar... 


Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen 
adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan 
kurtaramaz. Bu arada sıhhati bozulur, çalışamayacak bir 
lokmaya muhtaç hale 


ei 


halim 0 Dışarı GR birisinden ekmeği ve' 
parası iste. Benden ümidi kesin” der. Öm 
bir şey istememiş olan iffetli kızcağız, utana, IŞIY 
iner. Bir kenara çekilir ve beklemeye başlar. Üzun müdd ii 
kızcağızın orada beklediğini gören genç biresnaf, oo“ 
yanına gelir “Sen masum birine benziyorsun. Burada i 
mahcup bir halde kimi veya neyi bekliyorsun?” diye sorar. 
Kızcağız “Ekmeğimiz de, alacak paramız da yok. Birtanıdık © 
rast gelirse ekmek parası isteyeceğim” der. O esnaf, hemen, 
elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza 
uzatır “Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece, 
Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş 
olurum” der. Kızcağız, parayı alırken elinin birini saklar. Bu 
hal genç esnafın dikkatini çeker “Elinde bir rahatsızlık va 
seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce 
fakirdim, yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç idim. R 
bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu © 
ihsanına karşı, şükür olarak Onun kullarına yardım etmek 
istiyorum. Saklama derdin ne ise söyle sana yardım 
edeyim...” > 


Kızcağız utana, sıkıla başın: anlatır. Fakire 
verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopa ile z 
vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de 
anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf, hemen 
komşularını çağırır ve: 
“Komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına 
na ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen 
bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup 
da bu halde bırakmak, insanlığa sığmaz ve 
Allahü teâlâ da razı olmaz. Bu kızcağızın 
babası, elindeki nimete şükretmediği için, 
Allahü teâlâ onun dükkanını elinden alıp 
bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası 
bende... Ben de aynı nankörlüğe düşmek 
istemem” der ve kızcağızı babasından 
istetip evlenir. Böylece kızcağızı ve ailesini 
sıkıntıdan kurtardığı gibi, Allahü teâlânın iğ 
ihsanlarına da şükreder... 
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Bulmaca . 


Bulmacamızdaki sayılar 
harfleri simgelemektedir. 
“NARİN” ve “TAVİZ” ke- 
limelerindeki harfleri aynı 
sayılı karelere yerleştirin. 
Sonra da diğer kelimeleri 
tahmin ederek bulmacayı 
çözün. 


GALA TREN 6 Harfli 
LALE 5 Harfli DEMLİK 
LİRA FİYAT HANTAL 
LOBİ KAVİM MARKET 
MARS MAKAS MİLLET 
MARŞ ORTAM MUSLUK 
RUYA PÜRÜZ O PARMAK 
SOFA RANZA © REKLAM 
SPOR 


RENDE TRAFİK 


Sudoku 


SUDOKU, kökeni Japonlara dayanan bir beyin sporudur. Karelere 1'den 9'a kadar olan sayıları 
yerleştirmelisiniz. Ancak aynı satır ve aynı sütunda bir sayıyı birden fazla kullanamazsınız. Ayrıca koyu 
çizgilerle belirtilmiş 9'lu bölmelerde de aynı sayı birden fazla kullanılamaz. Sayıların bazılarını biz yerleştirdik. 
Boş kareleri kurallara uygun doldurarak sudokuyu çözebilirsiniz. 


Fazla harfler 


V 


Her sırada okulla ilgili bir 


TANDAÇ kelimenin karışık harflerini 
MELAKE > görüyorsunuz. Bunları bularak 
e. ) karelere yazın. Ayrıca her sırada 
KUFLON bir harf artacak. Bu artan harfi de 
PATTİK pe karşıdaki tek kareye yazın. Bütün 
fazla harfleri yazdıktan sonra 
GESİLİ > bunları yukarıdan aşağıya doğru 
> okursanız, konuyla ilgili bir kelime 

KERRAN bulacaksınız... 

1 2 (3 |4 |5 6 (7 (8 (9 fo fi J1ı2 N k 


1 NÖ ET 7. ÇA RI Bu 12 kelimenin birer harfi 

noksan. Bu noksan 
harfleri bulun ve nu- 
. A RES 9. E RAF marasına göre karelere 


2 
3 
U GÜÖLG. 10. BİLG yazın. Hepsini yazınca bir 
3 
6 


Horfler 


ders ismi bulacaksınız. 


me Şise ... H Rİ H gis çişini. alti, .ir11228. 
GSRRARR eek en 
CC ğeseğik ökieceğii Giderme ii Oi EEE EEE öilemeğee İİ 
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Kor € bulnoca 


Soldon Sağa vi Yukondon Aşoğya 
T- En büyük gezegen T- Tepkili uçak - Bir yarış kayığı, kik 
2- Genişlik - Mevki © 2-Dersin bölümleri - Bir sayı 
3- Arnavutluk'un başkenti - İlgi eki 3-İri ve uzunca taneli, şekeri çok 
4- Öğrenci © birtürüzüm 
5- Uzay - Tarihte bir uygarlık 4- Ham madde işlenerek yapılan 
6- Çevik, hareketli © hertürlümal 
7- Açlığını gidermiş, doymuş © 5-Sayı, adet- Beddua 
Yanlış, yanlışlık 6- İlave- Evlenmemiş kimse 
8- Abide - Boyun eğen 7- Tenis oynama aracı - Uzaklık 
" belirtensöz 


8- Bir nota - Mahkeme kararı 


>|OTOJN>/—<lunlOlolilmlvolr/(Alv 


Li 

Kelime 

Mm 
OKUL RESİM 
ÖĞRENCİ MÜZİK 
ÖĞRETMEN BEDEN 
MÜDÜR DEFTER 
SINIF KİTAP 
DERS KALEM 
NOT SİLGİ 
KARNE DOSYA 


MATEMATİK © DİPLOMA 
FENBİLGİSİ (| SINAV 
TÜRKÇE 


Listedeki kelimeler diagramda 
soldan sağa, sağdan sola, yukarı- 
dan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve 
çapraz olarak yerleştirilmiştir. 
Bakalım ne kadar zamanda bu 
kelimeleri bulabileceksiniz?.. 


Soy Yerleştirme 


AĞIR 


SEYİRCE 


HÜSNAP 


UDCİ 


KİNCA 


GAZLI 


ROSTO 


KAĞAD 


NURTEM 


İLCO 


ÇAKRAK 


DILYIZ 


ELLİ 
LLLELİ 


BE GE 


LİE) 


Sevgili arkadaşlar, 
Önce karışık olarak 
verilen harflerden an- 
lamlı kelimeler elde 
edin ve karşılarındaki 
karelere yazın. Sonra 
da kareler üzerindeki 
sayılara isabet eden 
harfleri aşağıdaki 
karelere yazarak 
anahtar kelimeyi 
bulun. 

Başarılar... 

Bu sayıdaki 
kelimelerimiz 
dağlarla ilgili... 


Anahtar 
cümle 


3 Rakamlı 
148 
257 
326 
374 
435 
519 
681 
768 
8/3 
922 


4 Rakamlı 
1246 


1937 
2158 
2774 
3426 
3617 
4181 

4896 
23607 
2691 
6273 
6484 
6729 
Di 


5 Rakamlı 
14625 
21738 
25319 
37259 
42846 
53178 
69489 


6 Rakamlı 
213428 
347635 
481265 
524879 
532751 
653987 
794516 
976548 


! | | 
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işlemler 

6 4 8 —16 
> 7 5 —25 
28 8 35 —b 
A 3 8 —20 
8 6 5 —24 
25 16 / —16 

X 5 3 s2 
9 5 4 —10 
21 6 / — 8 
14 5 1 —20 


Sayıların arasına (Xx, * ve -) işaretlerini öyle 


yerleştirin ki işlemler doğru çıksın. 


Gündelikle İV Bir tür 


çalışan işçi Olacağı 
emi Dikbaşlı sanılan, Yen 


Bir göz mersini 
dert, keder rengi muhtemel Eğik yazı 
Y ...Demiratar Y 
(Resimdeki) 
Sodyumun 
sembolü 


Gelecek 
zaman 
Parazit 


Eserler 
(eski) |” V 
Dünyanın 
uydusu 


Gerçek Y 
Seyrek ' > 
Karışık olarak, esas 


renkli dabi Bir pamuk 
cinsi 

ici Duman 
V Avuç içi VY 
Kısa 


Herkes, 
zaman elgün 


a 
Bilgiçlik 
taslayan 


Su baskını 


Korunacak V Kirizi > V 
eşya 
Facia 


Destekleme Bir renk 


Y Sermaye V 


Askeri 
merkez 


Keçi yolu, 
yolak 


VY Takma ad Y 
Haykırma, 
bağırma 


Küçük ve 
Komşu bir sevimli 


ülke 
-— Y Mikroskop 
e camı 
İmtihan P>- EE 
eğitmeni 
Radyumun Mesaj V 
Kütahya' | Tepkili uçak sembolü İki şeyi 
nın bir ilçesi| Dişi geyik Helal ayıran 
olmayan açıklık 


At üretilen Duadan 
çiflik sonra denir 
Pervane Utanma 


EE V Asya'da bir V i 
Yürüyerek Yal İlgi eki 
giden 


V 


ze Valide, Okyanusla- 
Bir kimse ile anne rın çok derin 


em Belli, açık yeri 


m Parlak 
V olmayan, V 
donuk 


At yavrusu 


Yapma, |Özel gezinti Y Baryumun 
yerine | gemisi >” sembolü 
getirme Bir nota Bir nota 


V V 


EE —— 
ği) mz 


OLMAZ ABİ! 
BIRAK BENİ 
GİDEYİM! 


ADA DA BİLE 
KAFAMI DİNLE- 
YEMİYORUMİ 


KORKMA 


TELEFONUMA | 
| MELODİ YÜK- / 


OLMAZI 
DIŞARDAN OTURUN OTURDU- 
ĞUNUZ YERDE! 


SANA DA 
ISMARLAYACAK- 
TIK AMA! 


MALIYTIM. İYİCE 
ŞİŞMANLADIM. 
ARTIK UÇAMI- 
YORUMU! 


GERÇEKTEN 
ÇOK BÜYÜKMÜŞ- 
SÜN! GERİ KALA- 

NIN NEREDE? / 


ihlas 


İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faali- 
yetlerine başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel 
koli, krome karton ve sivamalı kutu üretimini 
bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da 
genişletmiştir. 


“İşi profesyonellerine bırakın” RE 


“TÜRKİYE 


| A a TANESİ mann 
i twitter.com/turkiyehastane 5 - > 021 2314 14 14 


if facebook.com/turkiyehastanesi www.turkiyehastanesi.com 


KONYA'YA GELMENİZ İÇİN BİR NEDEN DAHA 


HGESİ 
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